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Kapel

e De kapel staat centraal op het terrein van zorgcentrum St. Catharina zoals
op deze foto uit de jaren '30 is te zien. foto Het Markiezenhof

O oit waren er meer
dan zeven. Kapellen
en kapelletjes in de
kloosters van de
stad. De kloosters

verdwenen. En daarmee ook de
kapellen. Zoals die van het Karme
litessenklooster aan de Halsterse
weg. Alleen de naam de Karmel
voor het wooncomplex dat er nu
staat, herinnert nog aan het kloos
terverleden.
Een zelfde verhaal aan de Ant
werpsestraatweg, het Juvenaat,
waar de paters van het H. Hart
hun klooster en kapel hadden.
Wie hier nu woont heeft ook am
per nog het idee dat er ooit een
klooster stond. Dat paters en broe
ders er decennia lang leefden en
werkten.

Wie interesse heeft
in verieden van de
stad kan bezoek aan
dit monument niet
overslaan

Dat maakt de kapel van het voor
malige zorgcentrum St. Catharina
aan het St. Catharinaplein in het
hartje van de stad welbeschouwd
tot een bijzonder gebouw. Want
deze kapel is niet alleen bewaard
gebleven, maar recent ook nog
eens gerestaureerd. Dit monu
ment blijft. Dat is een ding dat ze
ker is. Ook als straks de rest van 't

Ketrientje grotendeels ofhele
maal tegen de vlakte gaat Tijdens
de Kunsten in de Monumenten is
er in Bergen op Zoom veel te
doen. Te veel misschien zelfs wel,
want de lijst met activiteiten is
schier oneindig. Maarwie een
beetje interesse heeft in het verle
den van de stad kan een bezoek
aan dit monument niet overslaan.
De kapel is alleen zaterdag open
voor bezoek, van 10.00 tot 17.00
uur. Belangstellenden kunnen er
in via de ingang aan de Klaver
straat. De rest van het terrein is
nog altijd hermetisch afgesloten.
Overigens wordt ook nog steeds
elke zondag om 9.3o uur de mis
opgedragen in de kapel. Maar za
terdag is er echt de ruimte voor
een wat uitgebreidere kennisma
king met het gebouw.
Het oudste gedeelte is gebouwd
in 1894 - 1895 in neogotische stijl
en ontworpen door de Bergse ar
chitect Kees van Genk. „Sinds
1991 is de kapel een gemeentelijk
monument en later is het een
Rijksmonument geworden", ver
telt Frans van den Berg. Hij is lid
van het bestuur van de congrega
tie van de Zusters Franciscanes
sen.
Niet alleen de kapel is bijzonder.
Dat is ook dit stuk binnenstad.
Pelgrims bezochten er in de vijf
tiende eeuw de St. Jacobskapel op
hun reis naar Santiago de Compos
tela. Later kwam er een klooster,
begon de opvang van zieken en
ouderen. Daar kwam pas een ein
de aan toen het Ketrientje eind vo
rig jaar de deuren sloot.


