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Plek van stilte

o De fraaie kapel van 't Ketrientje is een plek van stilte in de Bergse binnen
stad. foto Jan van de Kasteele

E Ike zondagochtend ko
men er tientallen gelo
vigen naar de eucharis
tieviering in de kapel
van 't Ketrientje. Het

hek aan de Klaverstraat is dat ene
moment in de week geopend,
maar gaat daarnaweer herme
tisch op slot. Eind vorig jaar sloot
zorgcentrum St. Catharina de deu
ren. Wat er met het dichtgeplank
te complex gaat gebeuren is nog
niet duidelijk, maarwaarschijn
jk gaat zowat alles mettertijd
lat.Alleen de kapel blijft behou
den. Dat is zeker. Dit Rijksmonu
ment is enkele jaren geleden ge
restaureerd en staat in volle glo
rie te pronken. Maar omdat 't Ke
trientje leeg staat, beperkt dat
ook het gebruik van de kapel.

in de kapel van 't
Ketrientje is op
kerstavond een
viering; reserveren
verplicht

Toch doet het bestuur van de Con
gregatie Zusters Franciscanessen
Bergen op Zoom er veel aan om
het gebruik van de kapel te bevor
deren. Trouwen en dopen is er
mogelijk. Alleen uitvaarten niet.
„Dat is lastig te organiseren met
vrijwilligers", zegt Frans van den
Berg, bestuurslid van de congrega
tie.

In de kapel is op kerstavond om
19.00 uur een viering waarin pas
tor Rud Smit voorgaat. Met een
koor onder leiding van Nol Conse
mulder. Zo'n bijeenkomst was er
vorig jaar ook. Toen was de toe
loop zo massaal dat er net genoeg
plek was voor iedereen. Het con
gregatiebestuur pakt het daarom
dit jaar anders aan. Wie bij de
dienst wil zijn op 24 december,
kan nu al een plekje reserveren
via de website www.sintcathari
nakapel.nl. Onder het kopje kapel
is een reserveringsformulier te
vinden. Alleen mensen met een
entreebewijs kunnen binnen. Er
is plaats voor 225 mensen. Meer
mogen er vanwege de veiligheid
niet in. Voor de vaste bezoekers
heeft het congregatiebestuur gere
geld dat ze voorrang krijgen.
Op dewebsite is ook informatie
te vinden over de kapel en over
de kruiswegstaties in het ge
bouw. Want ook al staat de kapel
er al meer dan een eeuw, voor
veel Bergenaren blijft het toch
een onbekend gebouw. ,,We zijn
open geweest tijdens Open Monu
mentendag. Er kwamen mensen
die hier in de omgeving wonen
en nog nooit binnen waren ge
weest'', vertelt Van den Berg. Het
congregatiebestuur koestert de ka
pel ook al is die formeel eigen
dom van zorginstelling tanteLoui
se-Vivensis. „We willen dit als er
fenis van de zusters in stand hou
den." De Franciscanessen druk
ten vanafde negentiende eeuw
decennialang hun stempel op de
zorg in Bergen op Zoom.




